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Stichting Weeskinderen Rwanda 

Schellinkhout, 7 december 2014          
 
Beste donateurs, 
 
Het is weer zover. De donkere dagen voor Kerst en de tijd om weer eens rustig de nieuwsbrief 
van de Stichting Weeskinderen Rwanda door te lezen. Er is weer veel gebeurd dit jaar, maar 
het is nooit te veel om op te noemen. Alles is de moeite waard om te vertellen, gaat u er dus 
maar eens rustig voor zitten. 
 
Zending goederen 
In januari is weer een zending goederen verstuurd naar Rwanda, met o.a. een nieuwe partij 
voetbalkleding van “De Blokkers” en katoenen tasjes geschonken door scholengemeenschap 
Oscar Romero in Hoorn. In Rwanda worden ze door de schoolgaande jeugd goed gebruikt als 
schooltasjes. 
 
Cursus in de kas 
In het voorjaar hebben we een aantal cursussen georganiseerd in onze kas. In april en mei was 
er naast een kruiden- ook een kookcursus. De opbrengst hiervan was voor de stichting. De 
deelnemers waren heel enthousiast. Volgend jaar komt er een vervolg. 
 
De school in Mbazi 
Vorig jaar hebben we in Mbazi gezorgd voor de installatie van een grote broodoven in een 
gecombineerde basis- en middelbare school met meer dan 1200 leerlingen. Daar genieten de 
leerlingen nu van een ontbijt met vers gebakken brood en een beker sorghumpap. Een aantal 
van de naaimachines die we hebben gestuurd, komen goed van pas om schoolkleding te 
maken. Op de foto hieronder poseren leerlingen met de naaimachines. 
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Weeshuis in Gahanga 
Onze hulp aan het weeshuis in Gahanga gaat onverminderd door. Ook hier worden de 
naaimachines goed gebruikt om kleding te maken voor de kinderen van de lakenstoffen 
van stevige kwaliteit die we hebben gestuurd. De foto’s hieronder laten zien, hoe dat in zijn 
werk gaat. Binnenkort kunt u op de website het resultaat zien met kinderen in nieuwe kledij. 
 

 
 

 
 

 

 
 

Agrarische projecten 
De agrarische projecten met koeien en groenteteelt blijven goed lopen. Met de kalfjes worden 
steeds weer nieuwe gezinnen geholpen en ook dit jaar heeft de groenteteelt weer een goede 
oogst opgeleverd. 
 
Viering met het Jambokoor 
Zaterdag 5 juli 2014 was er in de St. Cunerakerk in Nibbixwoud een bijzondere dienst, die in het 
teken stond van Rwanda. Het thema was: “Rwanda 20 jaar later, van oorlog naar vrede”. Deze 
herdenkingsdienst werd verzorgd door het Jambokoor en de Stichting Weeskinderen Rwanda. 
Het Jambokoor kwam met de première van Rwandese liederen. De viering was zeer geslaagd 
met een volle kerk en lovende reacties. De deurcollecte heeft bovendien weer een mooi bedrag 
voor de stichting opgebracht. Het kerkboekje had een heel fraaie omslag, gesponsord door 
Maurits en Lianne Koeman. 
 
Bezoek uit Rwanda 
In de zomer kregen we bezoek uit Rwanda van Marie's zus Léocadie en haar zoon 
Bernard. Zij waren getuige van de mooie viering met Rwandese liederen in Nibbixwoud. 
Terug naar Rwanda waren hun koffers goed gevuld met spullen voor de projecten. 
 
Feestelijke gebeurtenissen 
Dit jaar ontving de stichting weer mooie donaties bij gelegenheid van bijzondere 
gebeurtenissen: een 25-jarig huwelijksfeest in mei en een bridgeavond in november. 
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Donaties in natura 
Ook in 2014 zijn er weer diverse goederen gedoneerd. Bijvoorbeeld van kringloopwinkels in 
Hoorn: kleding van 't Glop, kleding en andere spullen van Stichting Interkerk. Maar ook van 
verschillende particulieren kwamen er weer donaties in natura. 
 
Nieuw project albino kinderen 
Dit jaar zijn we begonnen met een nieuw project voor albino kinderen. Vaak worden deze 
kinderen in Afrika niet als volwaardig beschouwd. Bernard heeft samen met een (albino) vriend 
een aantal albino kinderen opgespoord, die de stichting nu helpt om hun 
levensomstandigheden te verbeteren. Bij voorbeeld bescherming bieden tegen de felle zon en 
de vaak armoedige huisjes opknappen. Het is ook de bedoeling ervoor te zorgen, dat albino 
kinderen die om wat voor reden dan ook niet naar school gaan, toch naar school kunnen, bv. 
door hun schoolgeld te betalen. 
 

 
 
Bijzondere ontmoeting 
In voorgaande jaren hebben we wel eens melding gemaakt van bijzondere ontmoetingen bij ons 
in Schellinkhout. Dit jaar gebeurde er weer iets speciaals, waarvoor we graag het woord geven 
aan de hoofdpersonen: 
 

Ik zal me voorstellen: Ik ben Irene Kemper en woon met Jurriaan en onze kinderen Ferry 
(13) en Yara (10) in Hoorn. 
Zo’n 20 jaar geleden kreeg ik mijn eerste baan aangeboden als juf op de Wingerd in 
Zwaag. Ik kreeg een kleuterklas en was super blij. Miranda, de oudste dochter van Marie 
en Nico, zat ook in die klas, en zo leerde ik de familie kennen. Ze woonden toen nog in 
Zwaag aan de dorpsstraat, toen de Bangert Oosterpolder nog niet bestond. 
Een tijd later kwam Janniek bij mij in groep 3. Een mooi, lief, bescheiden en bijzonder 
kind, net als zijn zus en zijn ouders. Het leven is als een spiegel, hoe je zelf als ouders in 
het leven staat, zie je weer terug bij je kinderen. 
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Soms kreeg ik iets: een bakje aardbeien, loempia’s, een zelfgebakken taart toen mijn 
zoon geboren werd. 
Na 10 jaar ging ik naar een andere school en weg uit Zwaag. Hoewel Marie en ik elkaar 
een beetje uit het oog verloren, bleef ik de warmte van haar voelen en wist ik dat ik 
altijd welkom was. 
Ondertussen was de familie Schipper in Schellinkhout komen wonen, het prachtige dorp 
waar ik graag doorheen wandel. En zo kwam ik Marie weer tegen en ook haar warmte 
en liefde voelde ik weer. In de dingen die ze zei, het bosje tulpen, etc. 
Op een dag besloot ik langs te gaan om te kijken of ze munt had voor mijn 
kruidentuintje. Samen met mijn dochter liep ik de tuin in op zoek naar Marie. Wat een 
prachtige tuin! Wat een groei en bloei! Mooie bloemen, bramen, rijpe frambozen, 
abrikozen in de kas, appels aan de bomen….. 
Marie zat met Nico en twee gasten in de boomgaard en kwam met een blij gezicht en 
open armen naar me toe. Een geweldig moment. 
En zo kwam van het één het ander…..: Niet lang daarna zat ik met een groep meiden 
muziek te maken in de kas vanwege het vrijgezellenfeest van m’n vriendin Roser: Een 
bijzondere ontmoeting die dag tussen Roser en Marie in de mooie tuin. 
Die nacht werd ik wakker en dacht: “De tuin en kas van Marie en Nico is een prachtige 
locatie voor Jurriaan en mij om te trouwen”. In de boomgaard, onder de bomen, ik zag 
het helemaal voor me. Jurriaan dacht er precies hetzelfde over. 
En zo is het gekomen….. dat wij door deze mooie ontmoeting, in augustus 2015 gaan 
trouwen in de tuin van Marie en Nico. 
 
Irene Kemper 

 
En na Irene is het woord aan Roser: 
 

Mijn lieve, bijzondere vriendinnen hebben 30 augustus een vrijgezellenfeest voor mij 
georganiseerd. Het was een dag die zo mooi bij mij paste en met zoveel mooie 
momenten! Een van die momenten was in de kas bij Marie en Nico. Er werd gezongen, 
gitaar gespeeld en geproefd van de heerlijke perziken uit de tuin. Marie deelde haar 
heerlijke wijn met ons. Alles klopte en ik vergat dat ik deze bijzondere mensen eigenlijk 
net leerde kennen.  
Alles was zo indrukwekkend, de kas, de tuin met al haar groenten, bloemen en fruit. 
Maar vooral het verhaal achter dit alles raakte me diep in mijn hart.  
De weeskinderen van Rwanda hebben hier in Schellinkhout twee beschermengelen die 
voor hen strijden en ik ben dankbaar dat ik hier nu onderdeel van mag worden!! 
 
Na de bijzondere kennismaking met Marie en Nico tijdens het vrijgezellenfeest besloten 
we Marie en Nico uit te nodigen op onze bruiloft. Met alle vrienden en familie zijn we op 
twee oud-Hollandse zeilschepen twee dagen gaan varen naar Vlieland en terug. Het was 
een pittige heenreis met donkere wolken, regen en hoge golven.  
Magisch was dat bij aanvang van de ceremonie de hemel open brak en de zon ons 
letterlijk in de schijnwerpers zette. Dat magische sfeertje bleef de verdere bruiloft 
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voelbaar, mede dankzij Marie en Nico. Ze hadden bloemen en hun bijzondere wijn mee 
t.b.v. een ceremonie op dag 2. 
Nadat wij op dag 2 de haven van Vlieland waren uitgevaren werden de twee zeilschepen 
aan elkaar bevestigd en werden de motoren uitgezet. De zon scheen weldadig en als 
onderdeel van de bijzondere ceremonie offerden we met elkaar de bloemen aan de zee 
en werd een klein glaasje van de speciale 
wijn van Marie gedronken. We wilden 
hiermee al onze dierbaren en ook de 
slachtoffers in Rwanda herdenken. Voor 
velen was dit een zeer emotioneel 
moment. Een spoor van bloemen 
verrijkte de Waddenzee.  
Alles bij elkaar was het een ervaring 
waaraan we mooie herinneringen en 
fantastische vrienden hebben 
overgehouden! 
Bedankt Marie en Nico! 

V.l.n.r. Marie, Roser en Irene 
Paul & Roser 

 
En inderdaad, die bruiloft van Paul en Roser was voor ons ook een heel bijzondere ervaring. 
Alleen al het feit dat je een week van te voren wordt uitgenodigd door mensen die je nog maar 
net kent. En dan ook nog die speciale bootreis met die geweldige sfeer en die mooie en 
emotionele ceremonie met de bloemen op de Waddenzee. En zo hebben we er weer een paar 
goede vrienden bijgekregen!  
 
Kerstkaarten, oliebollen en een presentatie in december 
Deze weken voor Kerst bieden we weer handgemaakte wenskaarten uit Rwanda te koop aan. 
Als u daarin geïnteresseerd bent, laat het ons even weten. Ook kunt u weer oliebollen bestellen, 
die we op oudejaarsdag gaan bakken. Donderdag 11 december a.s. gaan we van alles laten 
zien en vertellen over Rwanda tijdens een bijeenkomst van de KBO afd. Zwaag in cultureel 
centrum De Plataan, aanvang 14:00 uur. 
 
Tot slot 
De website www.weeskinderenrwanda.org. Daar is meer informatie te vinden naast veel nieuwe 
foto’s. De moeite waard dus om weer eens een kijkje te nemen! 
Als u deze brief via de post heeft ontvangen, stellen we het erg op prijs, als u een emailberichtje 
stuurt naar n.j.schipper@quicknet.nl, zodat wij u de volgende keer via e-mail kunnen bereiken 
en postzegels besparen. 
Iedereen die ons ook dit jaar weer heeft geholpen, op welke manier dan ook, hartelijk dank voor 
uw steun. Wij wensen u een heel fijne Kerst en Jaarwisseling en een Goed en Gezond 2015! 
 
Een hartelijke groet van Marie en Nico Schipper 
 
De Stichting Weeskinderen Rwanda is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit 
betekent, dat uw donaties aan de stichting aftrekbaar zijn. Meer informatie over ANBI en de aftrekbaarheid van gewone en 
periodieke giften kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. 


